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We waren al een paar onderweg en opeens ging het alarm af in de racket. Een oorverdovend geluid. Het bleek de a.z.m. te zijn, ik zij:”On nee niet de a.z.m.!!!”. En voor ik het wist begon ik te zweven..... 

Op een dag in een land hier ver vandaan, las een man de krant. André van der Bloem heet hij en hij is uitvinder. Niet echt een uitblinker maar van een van gemiddeld nivo.
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Hij zat zoals gewoonlijk weer te bladeren in de weekendkrant. 
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De krant van 1 April



Mijn oog viel op een advertentie en ik dacht dat het een flauwe 1 april grap was:” Wil jij naar Mars?”. Hij bladerde door maar die zin ging steeds weer door zijn hoofd. Een week later stond deze advertentie er weer in, dus het was geen 1 april grap. Hij belde met de krant om dit te checken. Daar kreeg hij te horen dat het geen grap was en dat ruimtevaart organisatie ESA echt op zoek is naar iemand die naar Mars toe wil om onderzoek te doen. Je kon je aanmelden bij de ESA in Noordwijk wat in verbinding staat met de Amerikaanse ESA locaties waaruit raketten worden gelanceerd. Wanneer je interesse hebt moest je jezelf voor 1 mei aanmelden. Wil je hiervoor in aanmerking komen dat moet je een aantal strenge testen doorstaan waaruit blijkt dat je geschikt bent. Ook een medische keuring behoort tot de testen. Kom je door de testen en wordt je aangenomen dan volgt er een 4-jaar durende opleiding in de Verengde Staten.
Ik meldde mijzelf aan en tot mijn grote verbazing kwam ik door de selectie, een opleiding van 4 jaar ronde in af en ik was klaar voor de missie.

We werden met een 2 uur durende lift naar de maan gebracht. En  moesten we ons klaar maken voor de reis naar mars. En toen was het zover 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zero!!!!!! 
Ik werd in een racket met een rotvaart afgeschoten, in de richting van mars. Hoewel de reis zwaar is is het toch heerlijk in de ruimte, en  het uitzicht is fantastisch!!!
We waren al een paar dagen  onderweg en opeens ging het alarm af in de racket. Een oorverdovend geluid. Het bleek de a.z.m. te zijn, ik zij:”On nee niet de a.z.m.!!!”. En voor ik het wist begon ik te zweven.....  A.z.m. betekent antie zwaartekracht machine, en als die stuk gaat kan ik het wel schudden!!! Dus ik keek in de nood boeken. Daarin stond:”als de a.z.m. uit valt dan moet u direkt op de s.o.s knop drukken op het bedieningspaneel z5-fr-10 dat bedieningspaneel kunt u vinden in deel 5 plaats h6. en u moet ook op de noodknop drukken en de machinekamer afsluiten en de brandblussers in gebruik nemen.”

Twee dagen later (nog net op tijd) kwam er een vlucht capsule en binnen 3 uur was ik aan het aftellen:”10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0! Met minder snelheid (maar dat leek niet zoooooooooooo) storte ik op de aarde af. 30 minuten later begon de landing, het ging goed(gelukkig). 3 weken later: ik zat weer de krant te lezen en kwam een artikel tegen daar in stond dat de oorzaak een niet goed aangesloten stekker was!Dat had mijn leven kunnen kosten! Ik ga nooit meer de ruimte in!!!
Max van Hateren 8b
Wil jij naar mars?!?





Doel: onderzoek.


Beloning: een goed salaris en eeuwige roem. 


Ben jij avontuurlijk? Dan is dit je kans!!!











